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Op 10 mei 1940 scheen de zon.  
Toch begon op die dag een zwarte  
periode voor Nederland. Arend van Dam 
neemt lezers in deze verhalenbundel  
mee naar de oorlogsjaren 1940 tot 1945.  
In de twintig verhalen – van bekende en  
minder bekende mensen – krijgt de lezer  
behalve een historisch overzicht ook een 
indruk hoe mensen in die tijd leefden en  
voor welke keuzes ze stonden. 

LESBRIEF Hoe fel de zon ook scheen

Auteur: Arend van Dam
Illustraties: Alex de Wolf
ISBN: 9789000371136
Uitgeverij Unieboek |  
Het Spectrum bv,  
Amsterdam 2020
€ 15,99

Hoe fel de zon ook scheen is voor 
te lezen vanaf 7 jaar en zelf te lezen 
vanaf 9 jaar. Deze lesbrief is met 
name geschikt voor leerlingen  
in groep 5 en 6, maar bevat ook 
een opdracht die geschikt is voor 
leerlingen in groep 4. 
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Beste familie Maduro,
Wat verdrietig om te horen dat 
uw zoon George in Dachau is 
overleden. Eigenlijk zo kort voor de 
bevrijding. Nu heb ik gehoord dat u 
graag een monument voor hem wil 
oprichten in Nederland. Wat een 
goed idee. Zo kan uw George een 
voorbeeld blijven voor iedereen. 
Mag ik u een voorstel doen? In 
Engeland heb ik een modeldorp 
bezocht. Het was een dorp met 
huizen, een stadhuis, een plein en 
een heuse spoortrein. In dat dorp 
wordt geld ingezameld voor een 
goed doel. Is dat niet ook iets voor 
u? Een monument in de vorm van 
een kleine stad. We zouden dat 
miniatuurstadje zelfs naar uw zoon 
kunnen noemen: Madurodam.

Lieve groeten, jullie vriendin 
Bep Boon

[illustratie verhaal 5]

D e o u d e r s va N g eo rg e  waren meteen 
enthousiast over het plan van hun vrien-

din. Ze gaven haar honderdduizend gulden om 
Madurodam te laten bouwen. En zo ontstond, 
een paar jaar na de bevrijding, het miniatuur-
stadje waarin je allerlei Nederlandse plekken 
en gebouwen kunt bekijken: het Paleis op de 
Dam, de grachten van Amsterdam, het huis 
waarin Anne Frank en haar familie zich ver-
stopten, huize Dorrepaal, waar George Maduro 
zijn heldenmoed heeft laten zien en ook 
het geboortehuis van George op het eiland 
Curaçao.
Elk jaar wordt Madurodam bezocht door 
honderdduizenden mensen. Het geld dat zo 
binnenkomt, gaat naar allerlei goede doelen. 
Vooral naar projecten voor kinderen die het 
moeilijk hebben.
En die onderscheiding, heeft George Maduro 
die ooit nog gekregen? Ja, lang na zijn dood 
werd hij alsnog geridderd en kreeg hij de 
hoogste onderscheiding voor een militair in ons 
land: de Willemsorde.  k
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De volgende ochtend deelden ze stapels stencils 
uit aan hun vrienden. ‘Deel ze uit bij de poorten 
van fabrieken,’ legde Lou uit. ‘Ik ga wel naar de 
scheepswerven.’
‘Laten we beginnen bij de tramremise,’ stelde 
Willem voor. ‘Misschien kunnen we ervoor zorgen 
dat de trams niet uitrijden vandaag. Dan voor-
komen we dat mensen naar hun werk kunnen gaan.’
[illustratie verhaal 6]
De staking werd een groot succes. De trams bleven 
in de remise. Duizenden dokwerkers en andere 
arbeiders gingen de straat op. Fabrieken en kanto-
ren stroomden leeg. Moeders haalden hun kinderen 
van school.
Iemand riep: ‘a ,  b ,  c ,  d,  e ,  f,  g… weg met de 
moffen en de n s b !’
De Duitse soldaten en hun vrienden van de n s b 
keken woedend toe. Ze hadden zich compleet laten 
verrassen door de stakingsacties.
‘Morgen staken we weer,’ zei Lou.
‘Met een beetje geluk gaat het hele land meedoen,’ 
zei Piet.
Maar de volgende dag sloeg de angst toe. 
Overal waren Duitse soldaten op straat. 
Ze plakten plakkaten op waarop stond:  
s ta k e n  i s  v e r b o d e n .  r a d d r a a i e r s  w o r d e n 
m e t  d e  d o o d  b e s t r a f t.

De overmacht was zo groot dat de actievoerders 
niet anders konden doen dan zwichten. De staking 
was gebroken.
Toch hadden Lou, Dirk, Willem, Piet en al die andere 
stakers het gevoel dat ze iets goeds hadden gedaan. 
De Amsterdammers hadden laten zien dat ze zich 
konden verzetten tegen het onrecht dat hun Joodse 
stadsgenoten werd aangedaan.

D a a r a a N dacht Mari Andriessen, de beeld-
houwer, toen hij na de oorlog aan een beeld 

begon te werken. Wat voor beeld moest het 
worden? Een beeld van Lou, Willem, Dirk en Piet? 
Een beeld van een partijleider, een stratenmaker, 
een vuilnisman en een gemeenteman die liever 
goochelaar wilde worden? De vier mannen die de 
staking hadden georganiseerd? Nee, hij wilde één 
van die vele duizenden gewone arbeiders als voor-
beeld nemen. Mari vroeg een flink gespierde vriend 
of hij model wilde staan. En zo werd het monu-
ment ter herdenking van de Februaristaking een 
beeld van een heel gewone man. Een van die heel 
gewone, maar onverzettelijke Amsterdammers. Een 
man die gewend was om in de haven zijn handen 
vuil te maken: een dokwerker.  k
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OPDRACHT 1

MAAK JE EIGEN MONUMENT
Lees de verhalen Een kleine stad voor een grote held 
(Het verzet van luitenant George Maduro) en Het beeld 
van de dokwerker (De Februaristaking) voor in de klas. 
Bespreek daarna klassikaal wat een monument is. 

In het gesprek kunnen leerlingen vertellen of ze wel 
eens in Madurodam zijn geweest of dat ze het beeld 
van de dokwerker hebben gezien. Misschien kennen  
ze een monument in hun eigen omgeving. Weten ze 
waar dat monument voor staat? En waarom zou dat 
monument belangrijk zijn? 

De leerlingen mogen zelfstandig een eigen monument 
gaan maken, individueel of in groepjes. Als eerste  
bedenken ze voor wie zij een monument willen maken 
en waarom. Dat kan iemand zijn uit Hoe fel de zon  
ook scheen zijn, maar het mag ook een monument  
zijn voor een lokale oorlogsheld of een familielid.  
Vervolgens bedenken ze hoe hun monument eruit  
gaat zien. Verwijst het naar iets belangrijks uit de  
oorlog? Of gaat het juist meer over het leven van de 
persoon voor wie ze het monument maken? 

Uiteindelijk voeren ze hun idee uit: door het te tekenen 
op papier of door het te knutselen tot een monument 
op schaal. Is iedereen klaar? Presenteer de resultaten 
in een klassententoonstelling, waarbij iedereen mag 
vertellen wat hij of zij heeft gemaakt en voor wie het 
monument is. 

NODIG: 
allerlei knutselmateriaal 

ONTWIKKELINGSGEBIEDEN: 
creatieve ontwikkeling en  
oriëntatie op jezelf en de wereld

DUUR OPDRACHT: 
1,5 uur

MOEILIJKHEID: 
vanaf groep 4

Individueel, in groepjes of  
klassikaal

LESBRIEF  Hoe fel de zon ook scheen

Als u leerlingen meer achterinformatie 
wilt geven over het onderwerp oorlogs-
monumenten, bekijk dan dit filmpje. 

Of ga naar een oorlogsmonument  
in de buurt en leg uit waar het  
monument voor staat en waar het  
naar verwijst. 

EXTRA

https://schooltv.nl/video/oorlogsmonumenten-plaats-van-herinnering/#q=monument


3

TIPS
•  Een monument kan allerlei vormen hebben.  

Laat leerlingen aan het begin van de opdracht  
goed nadenken wat ze willen uitbeelden en welk 
vorm en materiaal daar het beste bij past. 

•  Denk niet alleen aan standaard knutselmaterialen, 
maar bied ook steentjes, takjes of gekleurde  
dopjes aan. 

•  Wijs leerlingen ook op de mogelijkheid om iets  
te doen met woorden. Staat er bijvoorbeeld een 
spreuk op het monument of de naam van degene  
die wordt herdacht? 

Zoek op internet afbeeldingen van deze monumenten 
op en toon ze aan de klas via het digibord. Benadruk 
– om de fantasie van de leerlingen te prikkelen – nog-
maals dat een monument allerlei vormen kan hebben. 
Het kan een standbeeld zijn van een persoon, maar 
ook een treurwilg met op ieder blad de naam van een 
slachtoffer. 

LESBRIEF  Hoe fel de zon ook scheen

Holocaustmonument in 
Berlijn (Duitsland)

Schoenen aan de Donau 
in Boedapest (Hongarije)
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In de Hollandse Schouwburg deed Walter Süskind 
zijn best om zo goed mogelijk voor de mensen te 
zorgen. Maar het was eigenlijk geen doen, al die 
duizenden mensen met hun kleine kinderen en hun 
spullen op een kluitje. Vooral de kinderen hadden 
het zwaar. Ze sliepen slecht en ze werden aange-
stoken door de angst die ze in de ogen van hun 
ouders zagen. Er werd wat afgehuild in de grote zaal.
Op een dag kwam Walter op straat zijn overbuur-
vrouw Henriëtte Pimentel tegen.
‘Hoe gaat het bij u in de schouwburg?’ vroeg 
Henriëtte.
‘Het is een ramp,’ antwoordde Walter. ‘De kinde-
ren houden het bijna niet meer uit in die overvolle, 
donkere zaal.’
‘Kan ik misschien iets voor hen doen?’ vroeg 
Henriëtte.
Even keken de beheerder van de schouwburg en 
Henriëtte elkaar aan. Toen begonnen ze allebei 
tegelijk te praten.
‘Als u nu eens…’
‘Bij mij in de crèche is ruimte genoeg.’
‘Ik moet het wel aan de Duitsers vragen.’
‘Nu maar hopen dat de ouders van de kinderen het 
goed vinden, meneer Süskind.’
‘Ik ga aan de slag. Tot ziens, juffrouw Pimentel,’ zei 
Walter met een hoopvolle glimlach op zijn gezicht.

Nog diezelfde avond staken tientallen kinderen de 
straat over, van nummer 20 naar nummer 31.
[illustratie verhaal 10]

De bezetters vonden het best. Ze waren blij om van 
al die huilende en klagende kinderen af te zijn.
Samen met de leidsters van de crèche begon 
Henriëtte voor de Joodse kinderen te zorgen. Sieny 
zorgde voor het eten. Fanny deed spelletjes. Betty 
bracht hen naar bed.

D e vo lg e N d e dag bracht Walter nieuwe 
kinderen naar de crèche.

‘Lukt het nog wel?’ vroeg hij.
‘Ja, hoor,’ zei Henriëtte. ‘Ik ben blij dat ik iets voor 
deze kinderen kan doen.’
‘Toch maak ik mij grote zorgen, juffrouw Pimentel,’ 
zei Walter.
Henriëtte knikte. ‘Ik ook. Wat moet er van al die kin-
deren terechtkomen in Duitsland? Zijn ze daar wel 
veilig, meneer Süskind?’
Het bleef lang stil.
Toen begonnen ze weer allebei tegelijk te praten.
‘We moeten ze naar een veilige plek brengen.’
‘De schouwburg wordt streng bewaakt.’
‘Hier in de crèche komen de Duitsers nooit.’
‘We zouden…’
‘Stiekem…’
‘Niemand mag het weten.’
‘Ik overleg met de ouders.’
‘Ik vraag mijn leidsters of ze kunnen helpen.’
‘We hebben heel veel onderduikadressen nodig.’
‘We moeten het verzet inschakelen.’
Zo maakten de beheerder van de schouwburg en 
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OPDRACHT 2

WAT ZOU JIJ DOEN?
Lees de verhalen Met gevaar voor eigen leven  
(Miep Gies, de vrouw die Anne Frank en haar familie 
hielp) en De kinderen van de Hollandse Schouwburg  
(De reddingsactie van Walter Süskind en Henriëtte  
Pimentel) voor in de klas. 

Vertel klassikaal iets meer over hoe de situatie in  
de Tweede Wereldoorlog en hoe lastig het was om 
iemand te helpen. Leg uit dat het was verboden om 
Joodse mensen te helpen en dat je niet wist wie je  
wel en niet kon vertrouwen. En dat – als je iemand  
toch hielp – flink in de problemen kon komen.  
Bespreek ook dat Joodse mensen hulp nodig  
hadden om aan eten te komen of om te kunnen  
onderduiken. Na het klassikale gesprek gaan de  
leerlingen individueel verder met de werkbladen die 
horen bij de voorgelezen verhalen. 

LESBRIEF  Hoe fel de zon ook scheen

NODIG: 
voor iedere leerling een 
kopie van werkblad 1 

ONTWIKKELINGSGEBIEDEN: 
begrijpend lezen en oriëntatie 
op jezelf en de wereld

DUUR OPDRACHT: 
45 minuten

MOEILIJKHEID: 
vanaf groep 5

Individueel en klassikaal



WAT ZOU JIJ DOEN? 
Lees dit fragment uit het verhaal over Miep Gies  
nog eens en beantwoord de vragen.  

Op een dag moest ik de moeilijkste beslissing  
nemen die ik ooit had genomen. Ik kreeg de kans  
om een Joods gezin te helpen dat ondergedoken  
zat. Maar durfde ik dat? Ik wist ondertussen wel 
dat in Nederland duizenden mensen zich hadden 
verstopt op zolders, in kasten en op boerenerven. 
Hoeveel waren het er? Honderdduizend?  
Driehonderdduizend? Al die mensen hadden hulp 
nodig. Hun helpers zorgden voor eten, voor kleren, 
voor medicijnen en voor nieuws. Maar helpen was 
strafbaar. Ik had er nooit aan gedacht dat de vraag 
op een dag ook aan mij zou worden gesteld.

WERKBLAD 1  Hoe fel de zon ook scheen
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Ik keek terug naar meneer Frank, mijn baas, wiens leven 
in gevaar was. En ik wist dat ik niet kon weigeren. Ik 
perste twee woorden uit mijn mond: ‘Ja. Natuurlijk.’
‘Maar je weet dat het streng verboden is om Joden te 
helpen? Helpers worden zwaar gestraft als ze betrapt 
worden.’
‘Dat weet ik,’ zei ik, vastbesloten om alles te doen wat er 
moest gebeuren.

Niet veel later hielp ik de familie Frank om van het 
Merwedeplein naar de Prinsengracht te verhuizen. 
Niemand mocht hen zien. De meeste mensen van kantoor 
wisten van niets. En dat moest ook zo blijven. Het was 
beter om zo min mogelijk mensen in vertrouwen te 
nemen. Je kon nooit helemaal zeker weten wie ‘goed’ en 
wie ‘fout’ was.
Sindsdien ging ik elke dag als een van de eersten naar 
kantoor. Ik sloop de trappen op en deed de deur open 
naar de onderduikplek. Die plek werd door Anne ‘het 
Achterhuis’ genoemd. Met meneer Frank besprak ik 
allerlei dingen over zijn bedrijf, want stiekem had hij nog 
steeds de leiding. En ik vertelde hem wat laatste nieuw-
tjes uit de stad. Niet te veel, want ik wilde niet dat de 
onderduikers zich zorgen zouden maken.
Als het kon, nam ik tijdschriften voor Anne mee, waaruit 
ze plaatjes van filmsterren en andere idolen knipte.
Daarna begon mijn rondgang langs winkels in de stad. 
Met de bonnen die mijn man Jan had geregeld, haalde ik 
tassen vol boodschappen.
In het begin ging dat nog wel goed, maar hoe langer 

de oorlog duurde, hoe minder eten er in de winkels te 
krijgen was. Toch lukte het mijn ondergedoken vrienden 
– ze waren ondertussen met zijn achten – vaak om toch 
iets lekkers te koken van de eenvoudige producten die 
ik bij elkaar had gescharreld. Ik weet nog goed dat Jan 
en ik samen in het Achterhuis werden uitgenodigd voor 
een dinertje. ‘Dat is omdat jullie nu een jaar met elkaar 
getrouwd zijn,’ legde Anne uit.
Elke dag probeerde ik een praatje te maken met de 
bewoners van het Achterhuis. Voor Anne bracht ik 
boeken mee en schrijfpapier. Ze was altijd aan het 
schrijven. Toen ik haar een keer aan haar schrijftafeltje 
aantrof, legde ze snel haar hand op het papier en zei: 
‘Ik schrijf ook over jou, hoor, Miep.’ Anne verstopte haar 
schrijfwerk elke avond in een leren kantoortas van haar 
vader.

T w e e ja a r d u u r d e d e o N d e r d u i k  toen er op 
een dag Nederlandse en Duitse politiemannen het 

kantoor binnen stapten. Het was meteen duidelijk: ze 
wisten van de mensen in het Achterhuis. Iemand moest 
de familie Frank en hun vrienden hebben verraden.
De agenten stormden de trappen op en stopten alle 
mensen die ze vonden achter in een vrachtwagen.
Die avond ging ik in mijn eentje naar boven. Wat was het 
er stil en leeg nu er niemand meer was. In Annes kamer 
was de grond bezaaid met schriften en dagboeken. 
Snel verzamelde ik al haar aantekeningen in de leren tas 
en verstopte die in de onderste lade van mijn bureau. 
‘Voor als Anne terugkomt,’ zei ik tegen mijn collega’s.
[illustratie verhaal 9]
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VRAGEN: 
•  Waarmee kon Miep Gies de familie van Anne Frank helpen? 

• Waarom was dit gevaarlijk? 

•  Verplaats je eens in Miep Gies. Zou jij de onderduikers helpen?  
 
 
 
Ja/nee

• Waarom kies je voor dit antwoord?  

Dit fragment is afkomstig uit het verhaal Met gevaar voor eigen leven uit Hoe fel de zon ook scheen.



WAT ZOU JIJ DOEN? 
Lees dit fragment uit het verhaal over de Hollandse 
Schouwburg nog een keer en beantwoord de vragen.  
 

Walter ging met alle ouders praten. ‘Ik wil jullie  
een voorstel doen,’ zei hij. ‘We kunnen jullie  
kinderen een nieuwe naam en nieuwe papieren 
geven. We brengen hen onder bij families in  
Friesland of Limburg. Daar kunnen ze blijven tot  
de oorlog is afgelopen.’ Lang niet alle ouders 
vonden het meteen een goed idee. Ze moesten er 
niet aan denken om gescheiden te worden van hun 
kinderen. Andere ouders stemden aarzelend toe. 
Dapper namen ze afscheid.

WERKBLAD 1  Hoe fel de zon ook scheen

VRAGEN: 
•  Stel je eens voor dat jij een van deze Joodse kinderen was. Wat zou jij ervan vinden om zonder je 

ouders naar een onbekende familie te gaan? Omcirckel een emoticon. 

•  Waarom kies je voor dit antwoord?

•  Als je nu zou moet vluchten, wat zou jij dan meenemen? Noem 5 dingen:

1.

2.

3.

4.

5.
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In de Hollandse Schouwburg deed Walter Süskind 
zijn best om zo goed mogelijk voor de mensen te 
zorgen. Maar het was eigenlijk geen doen, al die 
duizenden mensen met hun kleine kinderen en hun 
spullen op een kluitje. Vooral de kinderen hadden 
het zwaar. Ze sliepen slecht en ze werden aange-
stoken door de angst die ze in de ogen van hun 
ouders zagen. Er werd wat afgehuild in de grote zaal.
Op een dag kwam Walter op straat zijn overbuur-
vrouw Henriëtte Pimentel tegen.
‘Hoe gaat het bij u in de schouwburg?’ vroeg 
Henriëtte.
‘Het is een ramp,’ antwoordde Walter. ‘De kinde-
ren houden het bijna niet meer uit in die overvolle, 
donkere zaal.’
‘Kan ik misschien iets voor hen doen?’ vroeg 
Henriëtte.
Even keken de beheerder van de schouwburg en 
Henriëtte elkaar aan. Toen begonnen ze allebei 
tegelijk te praten.
‘Als u nu eens…’
‘Bij mij in de crèche is ruimte genoeg.’
‘Ik moet het wel aan de Duitsers vragen.’
‘Nu maar hopen dat de ouders van de kinderen het 
goed vinden, meneer Süskind.’
‘Ik ga aan de slag. Tot ziens, juffrouw Pimentel,’ zei 
Walter met een hoopvolle glimlach op zijn gezicht.

Nog diezelfde avond staken tientallen kinderen de 
straat over, van nummer 20 naar nummer 31.
[illustratie verhaal 10]

De bezetters vonden het best. Ze waren blij om van 
al die huilende en klagende kinderen af te zijn.
Samen met de leidsters van de crèche begon 
Henriëtte voor de Joodse kinderen te zorgen. Sieny 
zorgde voor het eten. Fanny deed spelletjes. Betty 
bracht hen naar bed.

D e vo lg e N d e dag bracht Walter nieuwe 
kinderen naar de crèche.

‘Lukt het nog wel?’ vroeg hij.
‘Ja, hoor,’ zei Henriëtte. ‘Ik ben blij dat ik iets voor 
deze kinderen kan doen.’
‘Toch maak ik mij grote zorgen, juffrouw Pimentel,’ 
zei Walter.
Henriëtte knikte. ‘Ik ook. Wat moet er van al die kin-
deren terechtkomen in Duitsland? Zijn ze daar wel 
veilig, meneer Süskind?’
Het bleef lang stil.
Toen begonnen ze weer allebei tegelijk te praten.
‘We moeten ze naar een veilige plek brengen.’
‘De schouwburg wordt streng bewaakt.’
‘Hier in de crèche komen de Duitsers nooit.’
‘We zouden…’
‘Stiekem…’
‘Niemand mag het weten.’
‘Ik overleg met de ouders.’
‘Ik vraag mijn leidsters of ze kunnen helpen.’
‘We hebben heel veel onderduikadressen nodig.’
‘We moeten het verzet inschakelen.’
Zo maakten de beheerder van de schouwburg en 
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Dit fragment is afkomstig uit het verhaal De kinderen van de Hollandse Schouwburg uit Hoe fel de zon ook scheen.
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Hoe fel de zon 
ook scheen
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OPDRACHT 3

SPEEL HET VERHAAL
Knip de kaartjes van werkblad twee op maat.  
Op elk kaartje staat de titel en de hoofpersonen  
van het verhaal, uit Hoe fel de zon ook scheen,  
dat ze mogen naspelen. 

Verdeel de klas in groepjes van vier tot zes leerlingen. 
Laat elk groepje een kaartje trekken of geef ze een 
bepaald kaartje. De leerlingen maken een toneelstukje 
bij het verhaal dat op hun kaartje staat. Laat elk groepje 
eerst hun verhaal lezen. Daarna verdelen ze de rollen, 
de belangrijkste staan vermeld op het kaartje.  
Als ze hebben geoefend, presenteren leerlingen hun 
toneelstuk aan de rest van de klas. Na de voorstelling 
mogen leerlingen vragen over het verhaal stellen aan  
de toneelspelers. 

TONEELTIPS
•  Laat leerlingen nadenken over hoe de persoon, die 

ze spelen, zich in deze situatie zal voelen. Is hij boos, 
bang, blij of verdrietig? Vertel leerlingen dat ze die 
emoties mogen laten zien in het toneelstuk. 

 •  Is een verhaal lastig uit te beelden? Een verteller  
kan eventueel bepaalde gedeeltes van het verhaal 
vertellen of een toelichting geven op wat de hoofd-
rolspelers spelen. 

 •  Zijn er meer leerlingen dan rollen? Sommige rollen, 
zoals politiemannen of dierentuinbezoekers, kunnen 
door meerdere leerlingen tegelijk worden gespeeld. 

 •  Zijn er minder leerlingen dan rollen? Eén leerling  
kan twee kleinere rollen spelen of leerlingen kunnen 
van rol wisselen door bijvoorbeeld een andere pet op 
te zetten. 

 •  Laat leerlingen nadenken over bijpassende kleding 
en attributen. Die kunnen ze van thuis meenemen,  
of zelf maken. 

LESBRIEF  Hoe fel de zon ook scheen

NODIG: 
losgeknipte kaartjes van 
werkblad 2, toneelattributen/
verkleedkleren

ONTWIKKELINGSGEBIEDEN: 
taalbegrip en creatieve 
ontwikkeling

DUUR OPDRACHT: 
2 tot 3 uur

MOEILIJKHEID: 
vanaf groep 5

In groepjes en klassikaal

COLOFON Deze lesbrief is een uitgave van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv • Redactie Firma Fluks   
Vormgeving Mariska Schotman • Kijk voor meer informatie op: De-leukste-kinderboeken.nl
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Een paar dagen later vond de opening van 
de Spelen plaats. Rie voelde een rilling over 
haar rug lopen toen ze te midden van het 
Nederlandse team het stadion binnen wan-
delde. Vooraan liepen de Grieken. Nederland 
ergens halverwege. En helemaal achteraan 
het Duitse team. Als uit één mond klonk het: 
‘Heil Hitler! Heil! Heil!’
Willy stootte haar aan: ‘Zie je die vlaggen?’
Ja, Rie zag ze heus wel, die lelijke zwarte 
hakenkruizen in de rood met witte vlaggen. 
En ze zag ook de duizenden mensen die 
hun rechterarm voor zich uit strekten om 
de leider van hun land te groeten. Maar ze 
wilde er niet naar kijken. Ze kwam om te 
zwemmen. En wel sneller dan ooit tevoren.
‘Kijk,’ zei Willy. ‘Daar komt de vlam!’
Toen het Olympisch vuur was ontstoken 
en de vlag was gehesen, werden honder-
den duiven losgelaten. Er klonk geknal van 
vuurwerk. Rie schrok ervan. Ze keek naar de 
duiven die wild fladderend probeerden een 
veilig heen komen te zoeken. Maar steeds 
waren er nieuwe knallen. Er leek geen eind 
te komen aan het angstige geklapwiek van 
vleugels.
[illustratie verhaal 1]
In de dagen daarop won Rie Mastenbroek 
drie gouden medailles. En ook nog een zilve-
ren plak op de honderd meter vrije slag.

De Olympische Spelen 
in Berlijn

Adolf Hitler aan de macht

He t w a s ri e die begon. Luid riep ze 
door de trein op weg naar Duitsland: 
‘h – o – l– l…’

En alle anderen vielen in: ‘ … a – n – d . 
h o l l a n d   s p r e e k t   e e n   w o o r d j e   m e e .’
En nog een keer. En nog een keer.
Tot Willy lachend uitriep: ‘Je hebt er zin in, Rie!’
‘Tuurlijk,’ zei Rie. ‘Jij toch ook? Dit is de mooiste 
tijd van ons leven!’
‘Ik weet het niet, hoor,’ zei Willy.
‘Ben je bang dat je van mij zult verliezen?’ vroeg 
Rie met een grijns.
Willy schudde haar hoofd. ‘Dat is het niet,’ zei 
ze. ‘Ik ben een beetje bang voor die Adolf Hitler, 
die nu de baas is in Duitsland. Hij beweert dat 
alleen blanke mensen deugen. Alle andere 
mensen noemt hij “ondermensen”. Hij geeft 
de Joden de schuld van alles wat er misgaat in 
Duitsland. Ben je arm en heb je geen werk? Dat 
komt door de Joden. Adolf Hitler belooft ieder-
een een betere toekomst. Maar hoe eerlijk is die 
toekomst als je heel veel mensen buitensluit?’

‘Jij en ik gaan er toch alleen maar heen om zo 
hard mogelijk te zwemmen?’ zei Rie.
‘Je hebt gelijk,’ bemoeide Tinus, de hardloper 
uit Den Haag, zich ermee. ‘Maar ik begrijp wel 
wat Willy bedoelt. Wie is die rare man met dat 
snorretje nu helemaal dat hij ineens de baas is 
geworden in Duitsland?’
‘Hij is geboren in Oostenrijk,’ wist Willy. 
‘Tijdens de Grote Oorlog heeft hij meege-
vochten. Hij is boos dat Duitsland de schuld 
van die oorlog heeft gekregen. Volgens hem 
hebben de Duitsers recht op een beter leven. 
Daarom wil hij een groot Duits Rijk stichten. 
Weten jullie trouwens dat hij eerst kunstenaar 
wilde worden? Hij houdt van schilderen en 
tekenen. Maar ze wilden hem niet hebben op 
de kunstacademie.’
‘Je durft wel,’ zei Tinus. ‘We komen zo in 
Duitsland aan. Kun je hier nog wel gewoon je 
mening geven, of word je dan opgesloten?’
‘Ach, we zien wel,’ zei Rie. En ze begon weer: 
‘h – o – l– l– a – n – d…’
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WERKBLAD 2  Hoe fel de zon ook scheen

VERHAAL: De Olympische Spelen in Berlijn -  
Adolf Hitler aan de macht 
ROLLEN: 
• Sporters Rie, Tinus, Willy 
• Het Duitse team (2 of meer leerlingen)

VERHAAL: Hoe fel de zon ook scheen - De Duitse inval 
ROLLEN: 
• Koningin Wilhelmina
• Generaal Winkelman
• Meneer Ouwehand
• Dierentuinbezoekers
• Duitse soldaat

VERHAAL: Een kleine stad voor een grote held - Het 
verzet van luitenant George Maduro 
ROLLEN:
• George 
• Vader en moeder Maduro
• Mensen van het verzet
• Briefschrijver(s), in ieder geval Bep Boon

VERHAAL: Soldaten van Oranje - Engelandvaarders Erik 
Hazelhoff Roelfzema en Peter Tazelaar 
ROLLEN:
• Erik
• Peter
• Engelse politieagent 
• Andere Nederlandse jongen
• Koningin Wilhelmina 
• Prins Bernhard

VERHAAL: Het meisje met het rode haar - Hannie Schaft 
ROLLEN:
• Hannie
• Sonja en Philine 
• Jan
• Frans
• Duitse soldaat 
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Generaal Winkelman belde naar de dierentuin. ‘Meneer 
Ouwehand,’ zei hij, ‘de vijand komt eraan. Stelt u zich 
eens voor dat tijdens de gevechten tijgers of leeuwen 
kans zien uit te breken. Ik wil niet dat mijn soldaten 
gevaar lopen door uw wilde dieren. Het is natuurlijk 
afschuwelijk, maar ik zal iemand moeten sturen om de 
roofdieren af te schieten.’
Even later wandelde de directeur van Ouwehands 
Dierenpark met lood in zijn schoenen langs de hokken 
van de wilde dieren. En hij dacht: als ik toch niet kan 
tegenhouden wat er moet gebeuren, dan doe ik het liever 
zelf.
Hij liep naar de werkplaats en kwam terug met een 
geladen geweer. Een voor een schoot hij de gevaarlijk-
ste dieren dood. Dertien leeuwen, één tijger, vier bruine 
beren, twee ijsberen en twee wolven. Toen kwam hij bij 
het verblijf van Maxie, de ijsbeermoeder met haar twee 
jongen. Hij richtte het geweer. Hij aarzelde. Toen liet hij 
zijn wapen zakken. Snel verstopte hij Maxie en de ijs-
berentweeling in het nachthok.
[illustratie verhaal 3]
Op hetzelfde moment kregen de inwoners van Rhenen 
te horen dat ze moesten vertrekken. Aan de kade van 
de rivier lagen vijf kolenschepen klaar. Met die schepen 
werden ze over de Rijn naar dorpen gebracht waar het 
minder gevaarlijk was.
Ook directeur Ouwehand moest het oorlogsgebied 
verlaten.
Een paar uur later werd de Grebbeberg bestookt door 
Duitse kogels en granaten. Er sneuvelden honderden 
soldaten. Heel Nederland wachtte gespannen af. Zou de 
Grebbeberg standhouden?

Op 13 mei belde de generaal de koningin. ‘Majesteit,’ zei 
hij, ‘het is hier echt niet veilig meer. U moet vluchten.’
Even was het stil aan de andere kant van de lijn. Toen zei 
koningin Wilhelmina: ‘Ik ga. Maar het is geen vlucht uit 
lafheid. Ik ga om mijn land te dienen. Vanuit Engeland kan 
ik meer doen om tegen de Duitse bezetters de vechten.’
Op 14 mei viel de Grebbeberg. De slag was verloren.
Om halftwee in de middag gooiden Duitse bommen-
werpers hun bommen op de stad Rotterdam.
Niet veel later hield alleen Zeeland nog stand. Tot 
de bommenwerpers hun bommen ook op de stad 
Middelburg lieten vallen.
Generaal Winkelman tekende de overgave. De Duitsers 
hadden gewonnen. Toch niet voorgoed?

N a dat d e d o d e N waren begraven, probeerden de 
Nederlanders hun leven weer op te pakken. Ook de 

bewoners van de Grebbeberg.
Meneer Ouwehand begon met het herstellen van de 
schade in de dierentuin.
Twee jaar na het gevecht om de Grebbeberg ging 
Ouwehands Dierenpark weer open. Duizenden nieuws-
gierige mensen kwamen kijken. Want ook al was het land 
bezet, ze wilden toch af en toe een dagje uit. Het was 
bovendien verrukkelijk lenteweer.
Het meest in trek was de jonge ijsbeermoeder met haar 
opgroeiende tweeling. Terwijl de mensen zich aan de 
schattige ijsbeertjes vergaapten, bespraken ze de toe-
stand in het land.
‘Het is gek,’ zei de een. ‘Maar eigenlijk merken we er niet 
zoveel van dat het oorlog is. Het leven gaat gewoon door.’
‘Niet voor iedereen,’ merkte een ander op. ‘Veel Joodse 
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Beste familie Maduro,
Wat verdrietig om te horen dat 
uw zoon George in Dachau is 
overleden. Eigenlijk zo kort voor de 
bevrijding. Nu heb ik gehoord dat u 
graag een monument voor hem wil 
oprichten in Nederland. Wat een 
goed idee. Zo kan uw George een 
voorbeeld blijven voor iedereen. 
Mag ik u een voorstel doen? In 
Engeland heb ik een modeldorp 
bezocht. Het was een dorp met 
huizen, een stadhuis, een plein en 
een heuse spoortrein. In dat dorp 
wordt geld ingezameld voor een 
goed doel. Is dat niet ook iets voor 
u? Een monument in de vorm van 
een kleine stad. We zouden dat 
miniatuurstadje zelfs naar uw zoon 
kunnen noemen: Madurodam.

Lieve groeten, jullie vriendin 
Bep Boon

[illustratie verhaal 5]

D e o u d e r s va N g eo rg e  waren meteen 
enthousiast over het plan van hun vrien-

din. Ze gaven haar honderdduizend gulden om 
Madurodam te laten bouwen. En zo ontstond, 
een paar jaar na de bevrijding, het miniatuur-
stadje waarin je allerlei Nederlandse plekken 
en gebouwen kunt bekijken: het Paleis op de 
Dam, de grachten van Amsterdam, het huis 
waarin Anne Frank en haar familie zich ver-
stopten, huize Dorrepaal, waar George Maduro 
zijn heldenmoed heeft laten zien en ook 
het geboortehuis van George op het eiland 
Curaçao.
Elk jaar wordt Madurodam bezocht door 
honderdduizenden mensen. Het geld dat zo 
binnenkomt, gaat naar allerlei goede doelen. 
Vooral naar projecten voor kinderen die het 
moeilijk hebben.
En die onderscheiding, heeft George Maduro 
die ooit nog gekregen? Ja, lang na zijn dood 
werd hij alsnog geridderd en kreeg hij de 
hoogste onderscheiding voor een militair in ons 
land: de Willemsorde.  k
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hen naar de overkant. Maar de zee was ruw. Erik en 
Peter werden zo misselijk dat ze niet meer op hun 
benen konden staan. Op die manier was het voor 
Erik onmogelijk om zijn vriend naar een geschikte 
plek op het strand te roeien. Poging mislukt.
Een paar dagen later gingen ze opnieuw de zee op. 
Maar in de dichte mist konden ze het strand van 
Scheveningen niet vinden. Tweede poging mislukt.
Eindelijk was het goed weer. De oversteek verliep 
zonder problemen. In het donker roeide Peter Erik 
naar het strand. Plotseling zagen ze op het strand 
Duitse soldaten lopen met hun geweren in de 
aanslag. Er klonken schoten in de nacht. Het lukte 
Erik en Peter met moeite om veilig terug te komen 
aan boord van de torpedoboot die hen veilig naar 
Engeland terugbracht. Derde poging mislukt.
[illustratie verhaal 7]

O N da N k s a lle teg e Ns l ag e N bleven de 
twee jongens volhouden. Op een dag moest het 

lukken om Nederland te bereiken. En die dag kwam.
De torpedoboot zette Erik en Peter met hun roei-
bootje vlak bij de kust af. Erik roeide Peter naar het 
pikdonkere strand. Daar trok Peter zijn waterdichte 
pak uit en verdween met de zender in zijn rugzak 
de stad in. Erik roeide zo stil mogelijk terug naar de 
snelle torpedoboot. Hij kwam veilig aan in Londen.
Na deze eerste geslaagde actie volgden meer nachte-
lijke tochten naar het bezette land aan de overkant.
Totdat… op een dag bleek dat de Duitsers alles 
afwisten van de geheime landingen. 

De Engelandvaarders die in Scheveningen waren 
gedropt als spionnen, werden door Duitse spionnen 
opgepakt.
En zo kwam er een eind aan het werk van Erik 
als geheim agent. Samen met Peter, die erin was 
geslaagd veilig naar Engeland terug te keren, ging hij 
op de thee bij de koningin en haar schoonzoon om 
de zaak te bespreken.
‘Jullie zijn helden,’ sprak koningin Wilhelmina. 
‘Helaas houdt jullie avontuur hier op.’
Daar dachten Erik en Peter heel anders over.
‘Ik kan niet werkeloos toekijken,’ zei Erik.
‘Is er niet nog iets anders wat ik kan doen voor mijn 
land?’ zei Peter. ‘Ik zou graag naar Canada willen 
gaan om daar Nederlandse soldaten te trainen.’
‘Dat kunnen we regelen,’ zei de koningin.
‘En ik dan?’ vroeg Erik.
‘Misschien kun jij wel piloot worden,’ zei prins 
Bernhard tegen hem. ‘Kom, dan gaan we samen een 
stukje vliegen.’

Die middag stegen ze op vanaf een vliegveld van het 
Engelse leger. De prins zat aan de stuurknuppel.
‘Nu jij,’ zei Bernhard na een poosje.
En voor de eerste keer in zijn leven bestuurde Erik 
een vliegtuig.
‘Je vliegt als een dronken kameel!’ riep de prins 
lachend uit. ‘Heb je eigenlijk wel eerder gevlogen?’
‘Nee, nog nooit,’ zei Erik eerlijk.
‘Nou ja,’ zei de prins. ‘Je ziet, er is niets aan.’
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‘Meisjes als jij kunnen we goed gebruiken,’ zei Jan. 
‘Nu alle mannen worden verplicht om in Duitse 
fabrieken te werken vallen we te veel op.’
Jan nam Hannie mee naar een stuk bos in de 
duinen.
‘Hier kunnen we veilig oefenen,’ legde hij uit.
Tussen de bomen vuurde Hannie honderden losse 
flodders af op denkbeeldige vijanden. Ze probeerde 
zich voor te stellen hoe het was om met een echte 
kogel een echt mens te doden.
‘Ik weet niet of ik het wel kan, Jan,’ zei ze.
‘Denk aan wat er met de slachtoffers gebeurt, 
Hannie,’ zei Jan. ‘De Duitse soldaten geven niets om 
een mensenleven. Het is zij of wij.’
Jan had gelijk. Dit was de enige manier om de 
vijand te verslaan.
‘Kom vanavond naar ons hoofdkwartier,’ zei Jan en 
hij legde uit hoe ze daar moest komen.

D i e  avo N d m a a k te Hannie kennis met de 
andere leden van de Raad van Verzet, zoals de 

groep zichzelf noemde. Tot haar verbazing waren er 
ook twee jonge vrouwen van haar eigen leeftijd bij, 
de zussen Truus en Freddie Oversteegen.
‘Ik heb een opdracht voor jullie,’ zei Frans, de leider 
van de groep. ‘Zoek contact met Duitse soldaten. 
Luister naar wat ze tegen elkaar zeggen. Probeer 
informatie los te peuteren over hun plannen. We 
hebben trouwens ook wapens nodig. Misschien 
kunnen jullie een paar pistolen jatten?’

[illustratie verhaal 8]
Van studeren kwam het niet meer. Hannie ver-
huisde terug naar Haarlem. Sonja en Philine hielp 
ze aan een onderduikadres: de zolderkamer in het 
huis van haar eigen ouders.
Het kostte heel wat moeite om haar vriendinnen 
aan eten te helpen. Voor geld was niets meer te 
koop. Alles was op de bon. Wie aan brood, vlees, 
melk, kleren, benzine of tabak wilde komen, moest 
bonnetjes inleveren. Distributiekaarten werden 
alleen op naam verstrekt. Voor onderduikers waren 
die kaarten met bonnen onbereikbaar.
En dus ging Hannie weer uit stelen. Zo kwam ze 
in contact met een paar mannen die in het verzet 
zaten.
‘Ik wil met jullie meedoen,’ zei ze tegen een van 
hen. ‘Samen krijgen we die moffen het land wel uit.’
‘Mag ik vragen wat je tot nu toe hebt gedaan?’ vroeg 
de man die zich voorstelde als Jan.
‘Ik heb illegale krantjes rondgebracht en persoons-
bewijzen en bonkaarten gestolen,’ zei Hannie.
Jan knikte beleefd, maar hij leek niet erg onder de 
indruk.
Hannie rechtte haar rug. ‘Ik ben heus niet bang. 
Ik heb ook een keer een dronken Duitse soldaat de 
gracht in geduwd. Ik wil meedoen met het echte 
werk.’
‘Kun je schieten?’ vroeg Jan.
Hannie schudde haar hoofd. ‘Dat heb ik nooit 
gedaan, maar ik wil het wel leren.’
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worden genomen. Het land ligt in puin. Het moet 
opnieuw worden opgebouwd.’
Niemand sprak de koningin tegen. Maar de menin-
gen over hoe het land moest worden opgebouwd 
waren verdeeld. Waar te beginnen? Waar moest het 
geld vandaan komen?

Nog geen twee maanden later gaf Duitsland zich 
over. Eindelijk was heel Nederland vrij.
Voor koningin Wilhelmina werd een blijde intocht 
georganiseerd op 6 juli. Het volk liep uit om Hare 
Majesteit toe te juichen. Haar persoonlijke helden 
Erik en Peter reden mee in de stoet.

Z oa l s z e h a d a a N g e ko N d i g d,  nam 
Wilhelmina niet haar intrek in een van haar 

paleizen maar in een huis op de Parklaan in 
Scheveningen.
Ook prinses Juliana kwam terug naar Nederland, 
samen met haar dochtertjes Beatrix, Irene en 
Margriet.
‘Wat is het hier koud,’ zei Juliana verbaasd. ‘Kan de 
kachel niet aan?’
‘Dat kan,’ antwoordde haar moeder. ‘Maar ik doe 
het niet. Zolang alle Nederlanders nog in armoede 
leven, doe ik dat ook. Zolang het eten op de bon is, 
gebruik ook ik mijn distributiebonnen om aan eten 
te komen. Ik maak me grote zorgen over ons land. 
Er zijn zo veel problemen. Nu pas begin ik in te zien 
hoe verschrikkelijk de Jodenvervolging is geweest. 

Alleen al in ons land hebben meer dan honderd-
duizend Joden de oorlog niet overleefd.’
Juliana knikte. ‘En de mensen die wel levend uit de 
kampen terugkeren, worden niet goed behandeld. 
Hun huizen en hun spullen zijn vaak door andere 
mensen ingepikt. Wat kunnen we daaraan doen? 
Ik heb gehoord dat veel Joodse mensen besluiten 
te emigreren naar Israël of naar Amerika.’
‘Ik begrijp dat wel,’ zei de koningin. ‘Een mens wil in 
een land wonen waar hij welkom is.’
‘Weet u waar ik mij ook zorgen om maak?’ zei 
Juliana. ‘Er zijn nog steeds duizenden bevrijders in 
het land. Al die Amerikaanse, Engelse en Canadese 
soldaten beginnen zich te vervelen. Ze organiseren 
wilde dansfeesten waar meisjes zich maar al te 
graag laten versieren door stoere soldaten die 
choco lade, sigaretten en kauwgom uitdelen. 
Moeten Nederlandse meisjes niet worden gewaar-
schuwd voor de omgang met de bevrijders? Overal 
worden bevrijdingsbaby’s geboren. Als de soldaten 
straks teruggaan naar hun eigen land, blijven die 
jonge moeders alleen achter.’
‘Ik zal het allemaal bespreken met de regering,’ zei 
de koningin met een zucht.
De regering luisterde braaf naar wat de koningin te 
vertellen had. Maar ze hadden nog zo veel andere 
problemen aan het hoofd.
‘Majesteit,’ zei minister-president Schermerhorn. 
‘Het allerbelangrijkst is het bestraffen van 
alle Nederlanders die fout waren in de oorlog. 
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C o r r i e v ro eg h a a r vader om landkaarten.
‘In de winkel heb ik kaarten genoeg,’ zei haar 

vader. ‘Zeg maar wat je wilt hebben.’
Een paar dagen later hing de hele wereld aan 
Corries zoldering. Ze maakte gekleurde vlaggetjes 
en prikte die in alle landen die door de Duitsers 
waren bezet: Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Polen, 
Denemarken, Noorwegen, Nederland, België, 
Frankrijk.
Corries vader kwam naar het Hoofdkwartier om te 
kijken. En ook om naar de radio te luisteren.
‘Pa,’ vroeg Corrie, ‘denk je dat Duitsland zal winnen 
en dat het altijd oorlog zal blijven?’
Gelukkig schudde haar vader zijn hoofd. 
‘Nee, lieve Corrie, op een dag zijn we vrij. Maar hoe 
lang dat nog gaat duren, weet niemand. Volgens het 
laatste nieuws is Duitsland Rusland binnengevallen. 
De Russen kiezen nu de kant van de geallieerden. 
Vanaf alle kanten wordt Duitsland aangevallen. 
Veel Duitse soldaten worden naar het Oostfront 
gestuurd. Misschien dat wij het hier in het westen 
iets makkelijker krijgen.
‘Wie zijn dat dan, pa, de geallieerden?’
En geduldig legde haar vader uit welke landen 
samenwerkten om Duitsland te verslaan: Engeland, 
Amerika, Canada, Polen, Australië, Nieuw-Zeeland 
en nu dus ook Rusland.
En Corrie maakte nieuwe vlaggetjes die allemaal 
een plek kregen op haar wereldkaart. De wereld 
van de oorlog werd steeds groter.
[illustratie verhaal 17]

Ook op school stelde Corrie vaak vragen.
‘Meester, waarom komen Samuel en Sara nooit 
meer op school?’
De meester zweeg.
‘Weet u waar ze zijn?’ hield Corrie vol.
De meester schudde zacht zijn hoofd.
‘Meester, denkt u dat alle Duitse mensen achter hun 
leider staan?’
‘Ik durf het je niet te zeggen, Corrie,’ zei de meester.
Corrie vroeg het thuis aan haar vader.
‘De moffen houden het hele volk onder de duim,’ zei 
hij. ‘Maar dat wil niet zeggen dat alle Duitsers moffen 
zijn. Ik heb gelezen dat in Duitsland acht miljoen kin-
deren lid zijn van de Hitlerjugend. Al die kinderen zijn 
als het ware gehersenspoeld. Als je maar lang genoeg 
tegen kinderen schreeuwt dat het goede slecht is en 
het slechte goed, dan gaan ze daar vanzelf in geloven. 
Eerlijk gezegd denk ik dat veel gewone Duitsers net 
als wij verlangen naar het eind van de oorlog.’

Corrie glom van trots dat haar vader dat verboden 
woord moffen durfde uit te spreken. Hij was voor 
niemand bang. Samen luisterden ze naar het krake-
rige geluid uit het verboden radiootje.
‘Wat was dat nou, pa?’ vroeg Corrie toen de uitzen-
ding was afgelopen.
‘Slecht nieuws,’ antwoordde haar vader. ‘Japan heeft 
een militaire legerbasis van Amerika aangevallen. 
Ze hebben een grote hoeveelheid bommen op Pearl 
Harbor gegooid.’
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Ik keek terug naar meneer Frank, mijn baas, wiens leven 
in gevaar was. En ik wist dat ik niet kon weigeren. Ik 
perste twee woorden uit mijn mond: ‘Ja. Natuurlijk.’
‘Maar je weet dat het streng verboden is om Joden te 
helpen? Helpers worden zwaar gestraft als ze betrapt 
worden.’
‘Dat weet ik,’ zei ik, vastbesloten om alles te doen wat er 
moest gebeuren.

Niet veel later hielp ik de familie Frank om van het 
Merwedeplein naar de Prinsengracht te verhuizen. 
Niemand mocht hen zien. De meeste mensen van kantoor 
wisten van niets. En dat moest ook zo blijven. Het was 
beter om zo min mogelijk mensen in vertrouwen te 
nemen. Je kon nooit helemaal zeker weten wie ‘goed’ en 
wie ‘fout’ was.
Sindsdien ging ik elke dag als een van de eersten naar 
kantoor. Ik sloop de trappen op en deed de deur open 
naar de onderduikplek. Die plek werd door Anne ‘het 
Achterhuis’ genoemd. Met meneer Frank besprak ik 
allerlei dingen over zijn bedrijf, want stiekem had hij nog 
steeds de leiding. En ik vertelde hem wat laatste nieuw-
tjes uit de stad. Niet te veel, want ik wilde niet dat de 
onderduikers zich zorgen zouden maken.
Als het kon, nam ik tijdschriften voor Anne mee, waaruit 
ze plaatjes van filmsterren en andere idolen knipte.
Daarna begon mijn rondgang langs winkels in de stad. 
Met de bonnen die mijn man Jan had geregeld, haalde ik 
tassen vol boodschappen.
In het begin ging dat nog wel goed, maar hoe langer 

de oorlog duurde, hoe minder eten er in de winkels te 
krijgen was. Toch lukte het mijn ondergedoken vrienden 
– ze waren ondertussen met zijn achten – vaak om toch 
iets lekkers te koken van de eenvoudige producten die 
ik bij elkaar had gescharreld. Ik weet nog goed dat Jan 
en ik samen in het Achterhuis werden uitgenodigd voor 
een dinertje. ‘Dat is omdat jullie nu een jaar met elkaar 
getrouwd zijn,’ legde Anne uit.
Elke dag probeerde ik een praatje te maken met de 
bewoners van het Achterhuis. Voor Anne bracht ik 
boeken mee en schrijfpapier. Ze was altijd aan het 
schrijven. Toen ik haar een keer aan haar schrijftafeltje 
aantrof, legde ze snel haar hand op het papier en zei: 
‘Ik schrijf ook over jou, hoor, Miep.’ Anne verstopte haar 
schrijfwerk elke avond in een leren kantoortas van haar 
vader.

T w e e ja a r d u u r d e d e o N d e r d u i k  toen er op 
een dag Nederlandse en Duitse politiemannen het 

kantoor binnen stapten. Het was meteen duidelijk: ze 
wisten van de mensen in het Achterhuis. Iemand moest 
de familie Frank en hun vrienden hebben verraden.
De agenten stormden de trappen op en stopten alle 
mensen die ze vonden achter in een vrachtwagen.
Die avond ging ik in mijn eentje naar boven. Wat was het 
er stil en leeg nu er niemand meer was. In Annes kamer 
was de grond bezaaid met schriften en dagboeken. 
Snel verzamelde ik al haar aantekeningen in de leren tas 
en verstopte die in de onderste lade van mijn bureau. 
‘Voor als Anne terugkomt,’ zei ik tegen mijn collega’s.
[illustratie verhaal 9]
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goed van pas. Soms kwamen ze onderweg aan eten 
door er simpelweg naar te wijzen: brood, vlees, 
kaas…
Het vinden van de weg naar huis was minder mak-
kelijk. Wegen waren verwoest. Bruggen waren 
kapot. Wegwijzers waren weggehaald.
’s Nachts sliepen de jongens in oude schuren, ver-
laten fabrieken of gewoon in greppels langs de weg. 
Tijdens een zo’n nacht werd Jan aangevallen door 
een Duitse soldaat. De man begon aan Jans kleren 
te sjorren. Wat wilde die soldaat toch van hem? 
Plotseling begreep Jan het. Alle mannen die Duitse 
uniformen droegen, werden door bevrijders opge-
pakt. Jan moest kostte wat kost voorkomen dat hij 
opgescheept kwam te zitten met Duitse soldaten-
kleren! Wie zou hem nog geloven als hij zei dat hij 
een eerlijke Hollander was? Met de grootst mogelijk 
moeite lukte het hem om de soldaat van zich af te 
slaan. [illustratie verhaal 13]

H e t vo lg e N d e pro b le e m diende 
zich al snel aan. Hoe moesten ze de 

rivier de Elbe oversteken? Alle bruggen waren 
kapotgebombardeerd.
Samen met Russische bevrijders bouwden de 
jongens een noodbrug van boomstammen.
Toen de brug na een paar weken eindelijk af was, 
stonden Canadese soldaten de Hollanders aan de 

overkant op te wachten. Met vrachtwagens ging de 
reis verder en in Leipzig werden ze op de trein naar 
Frankfurt gezet. Stil keken ze onderweg naar de 
verwoeste steden.
Na een lange reis kwam Jan aan in Amsterdam. Tot 
zijn geluk bleek zijn hele familie nog in leven te zijn.
De volgende dag meldde hij zich op het stadhuis 
om te vertellen dat hij veilig was teruggekeerd uit 
Duitsland.
De man achter de balie stempelde een vette ‘O’ 
in zijn paspoort. ‘Dat is de “O” van “Onvrijwillig 
tewerkgesteld”,’ legde de man uit.
Al snel kwam Jan erachter dat hij maar het beste 
kon zwijgen over zijn tijd in Duitsland. Veel oude 
vrienden behandelden hem als een teruggekeerde 
vakantieganger.
‘Je ziet er goed uit, Jan,’ zeiden ze. ‘Je had het zeker 
wel fijn daar in Duitsland. Nou, wij hadden het niet 
best. We hebben de hele winter honger geleden.’
Wat moest Jan dan antwoorden? Dat hij onderweg 
naar huis heus ook goede en aardige Duitsers had 
ontmoet? Nee, liever niet.
Eigenlijk schaamde Jan zich er een beetje voor dat 
hij in Duitse fabrieken had gewerkt. Ook al had hij 
het werk onder dwang gedaan, hij had de vijand 
geholpen met hun verrekte oorlog. Dat was een 
vervelend gevoel. Daar kon zelfs de ‘O’ in zijn pas-
poort niets aan veranderen.  k
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Het duurde een hele tijd voor de Lienke was opge-
lapt voor een nieuwe missie.
[illustratie verhaal 14]
Hoe gevaarlijk zijn werk ook was, Guus was blij dat 
hij iets kon doen voor zijn land en voor zijn vrouw.
Maar daar dachten de Amerikanen heel anders 
over. ‘Wij proberen Duitsland en Japan te verslaan,’ 
zei de Amerikaanse commandant in Australië. ‘Jullie 
denken alleen aan het bevrijden van jullie eigen 
kolonie. Waarom willen jullie daar per se de baas 
zijn? Misschien willen de Javanen wel veel liever 
onafhankelijk zijn. Misschien willen ze wel een eigen 
regering, zonder bemoeienis van Nederland.’
‘Maar Nederlands-Indië is nu eenmaal van ons,’ zei 
de commandant van het k n i l .
Guus was het niet eens met zijn baas. ‘Als de oorlog 
eenmaal is afgelopen, hebben de Javanen recht op 
hun vrijheid,’ zei hij. ‘Ook als ze vrij willen zijn van 
Nederland.’

In mei 1945 klonk er geweldig nieuws op de 
radio. Nederland was vrij. Duitsland had zich 
overgegeven. Maar in het deel van de wereld waar 
Guus zich bevond, hielden de Japanners stand.
Tot de Amerikanen op een dag atoom bommen 
lieten vallen boven twee Japanse steden: 
Hiroshima en Nagasaki. Die bommen hadden een 
verwoestende uitwerking. Vele duizenden onschul-
dige burgers stierven. Japan gaf zich over.
Guus en zijn kameraden kregen opdracht om met 

hun B-25 bommenwerpers naar Java te vliegen. 
Niet om bommen te gooien, maar om voedsel-
pakketten af te werpen boven de kampen.
Guus was opgetogen. Eindelijk kon hij weer naar 
huis. Hoe zou het met Lienke gaan? Waar was ze? 
Leefde ze nog? 
Handig als hij was, monteerde hij een luidspreker 
aan zijn toestel. Eenmaal boven de kampen waar 
nog steeds duizenden Nederlanders opgesloten 
zaten, riep hij in de microfoon: ‘Is Lienke daar? Is 
Lienke daar? Ik ben het, Guus!’
Tijdens een van zijn vluchten, wilde hij net weg-
vliegen na het droppen van de voedselpakketten 
toen tientallen mensen onder hem op de grond zo 
gingen staan dat ze samen twee letters vormden. 
Een reusachtige ‘J’ en een grote ‘A’. Voor zijn ogen 
verscheen het antwoord op de vraag of Lienke nog 
leefde: ‘JA’.

N a d e o o r lo g bleef Nederland proberen 
de baas te spelen in Nederlands-Indië. De 

mensen daar waren er bepaald niet van gediend.
Guus weigerde mee te vechten tegen de Javanen. 
Hij kon hen onmogelijk als de nieuwe vijand zien. 
Hij zwaaide af bij het leger en ging met Lienke in 
Amerika wonen. Daar was hij nog jarenlang piloot. 
Elke dag vloog hij met een piepklein toestel over 
de boerenlanderijen om de velden te besproeien. 
En elke dag genoten hij en Lienke van hun 
vrijheid.  k
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